
Week 8 
Deze week beginnen we met Hollandse kantjes uit het begin van de 
vorige eeuw. De eerste is een kantje ontworpen door mevr. L.P.J. de 
Jager Meezenbroek-van Beverwijk. Bijzonder is het gebruik van kleur, dat 
zeker toen ook al gebeurde, zij het alleen als contrast. De basis bleef wit, 
creme of ecru. Misschien vindt u het niet zo netjes geklost, maar bedenk 
dan dat het het 1e of 2e echte kantje was, dat ik kloste heel lang 
geleden. Voor dit kantje zijn 10 paar klossen nodig met linnen garen nr 
80/2 en 1 paar in een afwijkende kleur van dezelfde dikte. 
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De blokjes worden afwisselend in linnenslag en halve slag geklost. Het 
gekleurde paar loopt langs de bovenkant, de buitenkant en de onderkant 
van het blokje. 
Opzetten eerst met het gekleurde paar van links naar rechts. Daarna 
met het witte looppaar van links naar rechts werken en terug. Aan het 
eind van het blokje eerst het looppaar van rechts naar links en daarna 
het gekleurde paar van links naar rechts werken. 
Tussen de blokjes worden vlechtjes gemaakt. Aan de binnenkant maken 
we een vlecht met 3 paar. Deze wordt in linnenslagen geklost steeds van 
links naar rechts. Aan de randen het gebruikte en te gebruiken looppaar 
1x draaien. 

 
Zorg er voor, dat het gekleurde paar na de vlecht weer op 
zijn plek, linksbuiten ligt. Als de vlecht dan te lang zou 
worden, kan je ook gewoon een vlecht met de 2 witte 
paren maken en het gekleurde paar er gedraaid langs 
leggen. 

Weer heel veel plezier deze week met het 1e Hollandse 
kantje.


